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Zij en Zeeuws is hèt magazine voor vrouwen, waarin Zeeland en het christelijk geloof centraal staan. Ook organiseren we regelmatig evenementen in Zeeland. Vrouwen herkennen zich in ons DNA: eerlijk en oprecht, herkenbaar en nuchter, bemoedigend en inspirerend, liefde voor Zeeland, passie voor God. Iedere vrouw voelt zich bij ons welkom, verschillen vallen weg.





  
    
      
        
        

          

          
            Magazine Upgrade nu je abonnement!

            breid je abonnement uit met twee specials  (1 GRATIS!)

            lees meer
          

        

  
        
        

          

          
            Magazine Pre-order nu de special JIJ EN ZEEUWS!

            Special voor de jonge Zeeuwse christenvrouw!

            lees meer
          

        

  
    
      

      
        Ja! Ik wil een abonnement

        Als eerste het nieuwste nummer van Zij en Zeeuws op de mat ontvangen of iemand anders verrassen met een abonnement?

        meld je aan
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Used for the like, share, comment, and reaction icons[image: Hallo met Hanneke’. Een vrolijke stem! Hanneke vraagt of ze op een juist moment belt. Mijn raderen draaien: moet ik inderdaad zonnepanelen kopen of heeft ze een vraag omdat ze zelf ziek is of dat er iemand overleden is? Ik luister.   Ceremoniespreker Wendy Tuns weet dat er achter elke voordeur liefde te vinden is en achter elk gordijntje een verhaal schuilgaat. Die verhalen (be)schrijft ze voor stellen die trouwen of mensen die afscheid moeten nemen van een geliefde. Ze houdt niet van zoetsappigheid, wel van ‘écht’.   Je leest haar hele column in de nieuwe Zij en Zeeuws, te koop in de christelijke boekhandel of in onze webshop te bestellen.]


	'Hallo met Hanneke’. Een vrolijke stem! Hanneke vraagt of ze op een juist moment belt. Mijn raderen draaien: moet ik inderdaad zonnepanelen kopen of heeft ze een vraag omdat ze zelf ziek is of dat er iemand overleden is? Ik luister. "


Ceremoniespreker Wendy Tuns weet dat er achter elke voordeur liefde te vinden is en achter elk gordijntje een verhaal schuilgaat. Die verhalen (be)schrijft ze voor stellen die trouwen of mensen die afscheid moeten nemen van een geliefde. Ze houdt niet van zoetsappigheid, wel van ‘écht’. 

Je leest haar hele column in de nieuwe Zij en Zeeuws, te koop in de christelijke boekhandel of in onze webshop te bestellen. 	
	... Bekijk meerZie minder


	


0 ReactiesComment on Facebook



[image: Eline Hoogenboom: Ik had altijd een masker op, maar wie was ik zonder dat masker? Ik ontdekte steeds meer wie ik werd als ik mijn masker af deed en echt ging leven, samen met God.”  Eline kent het vallen en opstaan èn weer doorgaan in haar leven. Ze vertelt hierover in de nieuwste Zij en Zeeuws. Het is goed om soms even stil te staan en ruimte te geven aan je verhaal. Schrijf het op, praat erover met mensen die je vertrouwt of zoek hulp van buitenaf. Het is krachtig om kwetsbaar te zijn en je verhaal te delen.”  Het hele interview met Eline lees je in Zij en Zeeuws 58 Vallen, opstaan, doorgaan. Het nummer ligt nu in de winkel en is ook verkrijgbaar via onze webshop. Tekst: Jeanine Kwant Fotografie: Melissa Fuite]


	Eline Hoogenboom: "Ik had altijd een masker op, maar wie was ik zonder dat masker? Ik ontdekte steeds meer wie ik werd als ik mijn masker af deed en echt ging leven, samen met God.”


Eline kent het vallen en opstaan èn weer doorgaan in haar leven. Ze vertelt hierover in de nieuwste Zij en Zeeuws.
"Het is goed om soms even stil te staan en ruimte te geven aan je verhaal. Schrijf het op, praat erover met mensen die je vertrouwt of zoek hulp van buitenaf. Het is krachtig om kwetsbaar te zijn en je verhaal te delen.”

Het hele interview met Eline lees je in Zij en Zeeuws 58 'Vallen, opstaan, doorgaan'. Het nummer ligt nu in de winkel en is ook verkrijgbaar via onze webshop.
Tekst: Jeanine Kwant
Fotografie: Melissa Fuite 	
	... Bekijk meerZie minder
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            'Hallo met Hanneke’. Een vrolijke stem! Hanneke 
            	                    [image: 'Hallo met Hanneke’. Een vrolijke stem! Hanneke vraagt of ze op een juist moment belt. Mijn raderen draaien: moet ik inderdaad zonnepanelen kopen of heeft ze een vraag omdat ze zelf ziek is of dat er iemand overleden is? Ik luister. "  Ceremoniespreker Wendy Tuns weet dat er achter elke voordeur liefde te vinden is en achter elk gordijntje een verhaal schuilgaat. Die verhalen (be)schrijft ze voor stellen die trouwen of mensen die afscheid moeten nemen van een geliefde. Ze houdt niet van zoetsappigheid, wel van ‘écht’.   Je leest haar hele column in de nieuwe Zij en Zeeuws, te koop in de christelijke boekhandel of in onze webshop te bestellen.]
        
    



    
        
            Eline Hoogenboom: "Ik had altijd een masker op, ma
            	                    [image: Eline Hoogenboom: "Ik had altijd een masker op, maar wie was ik zonder dat masker? Ik ontdekte steeds meer wie ik werd als ik mijn masker af deed en echt ging leven, samen met God.”  Eline kent het vallen en opstaan èn weer doorgaan in haar leven. Ze vertelt hierover in de nieuwste Zij en Zeeuws. "Het is goed om soms even stil te staan en ruimte te geven aan je verhaal. Schrijf het op, praat erover met mensen die je vertrouwt of zoek hulp van buitenaf. Het is krachtig om kwetsbaar te zijn en je verhaal te delen.”  Het hele interview met Eline lees je in Zij en Zeeuws 58 'Vallen, opstaan, doorgaan'. Het nummer ligt nu in de winkel en is ook verkrijgbaar via onze webshop. Tekst: Jeanine Kwant Fotografie: Melissa Fuite]
        
    



    
        
            Een vriendin uit Syrië, Eritrea, Kongo, Irak, Afg
            	                    [image: Een vriendin uit Syrië, Eritrea, Kongo, Irak, Afghanistan, Turkije, Ethiopië of Somalië? Voor Marilyn Blokland (21) is dit niks ongewoons. Ze woont in Melissant en heeft vriendinnen uit allerlei culturen. Ze geniet enorm van het contact met deze meiden en zet zich met passie in om hen te helpen hun plek te vinden in Nederland.   In het maartnummer van Zij en Zeeuws lees je de portretten van drie vrouwen die zich met liefde en dankbaarheid inzetten voor vluchtelingen.  “Ik vind het heerlijk om die persoon te kunnen zijn waarbij mensen zich veilig voelen en hun vragen durven stellen.”  De nieuwe Zij en Zeeuws is  te koop in de christelijke boekhandel en via onze webshop te bestellen.  Tekst: Martina van Tatenhove Fotografie: Arie Jongman]
        
    



    
        
            Basisschoolmeester Jan: "Ik zet de spullen in haar
            	                    [image: Basisschoolmeester Jan: "Ik zet de spullen in haar auto en maak een gezellig praatje. Intussen valt mijn sleutelbos, met hieraan alle sleutels die ik heb, in de tas die in de achterbak staat. Om nu midden in een gesprek een tas in te duiken, vond ik wat ongepast. Het gesprek ging nog even door en de sleutels verdwenen uit mijn gedachten.  Zoals het gesprek spontaan begon, was het ook plotseling afgelopen. De mentrix had haast, dook haar auto in en reed weg met tas én alle sleutels".  Hoe dit afloopt lees je in de column van Jan en Patrick in de nieuwe Zij en Zeeuws, te koop in de christelijke boekhandel of online te bestellen.]
        
    



    
        
            Arianne: "De combinatie buitenlander én christen 
            	                    [image: Arianne: "De combinatie buitenlander én christen is in deze omstandigheden soms confronterend. Naast alle mooie dingen die de Yezidi’s in hun cultuur hebben is er veel duisternis. Het is belangrijk je hier geestelijk tegen te wapenen."   Via de bijbelschool in Engeland liep het levenspad van Arianne naar Beiroet en uiteindelijk naar Noord-Irak.  Ze dient hier het Yezidi-volk dat - op de vlucht voor IS - in de vluchtelingenkampen terecht kwam. “Ik houd zo ontzettend veel van deze mensen!”   Het interview met Arianne lees je in de nieuwe Zij en Zeeuws. Nu te verkrijgen in onze webshop en in de christelijke boekhandel.  Fotografie: Hanriëtte Tollenaar Tekst: Jolanda Driesse]
        
    



    
        
            Dit is alvast een sneakpeek van de Jij en Zeeuws, 
            	                    [image: Dit is alvast een sneakpeek van de Jij en Zeeuws, een van de specials die we dit jaar uitgeven. We zijn blij met onze enthousiaste abonnees, die in grote getale hun abonnement een upgrade hebben gegeven 🙌. Ben jij abonnee en wil je ook de twee extra specials (Jij en Zeeuws en Hij en Zeeuws) automatisch op je mat ontvangen, upgrade dan nu je abonnement en ontvang 1 van de specials gratis. LET OP: we drukken alleen wat besteld is, dus wacht niet te lang. Geen abonnee, maar nu wel nieuwsgierig geworden, dan kun je alvast de eerste special (Jij en Zeeuws) pre-orderen. Doe je dit voor 19 april, dan betaal je geen verzendkosten! Begin mei valt ie op de mat! Bestellen kan via link in bio!]
        
    


    


	

	
	



	    
	
	


        

      

    

    

  



  

    
      

      blijf op de hoogte!

      
        Nieuwsbrief

        Mis nooit een evenement, leuke acties of een nieuw nummer van Zij & Zeeuws.

        meld je aan

        
          Inschrijven nieuwsbrief




 























        

      

      

    

    
      
        Leuke/mooie tip voor de redactie?

        Leuke berichten zijn welkom

        mail ons
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      Anna Blamanlaan 15

      4385 KM Vlissingen

      zijenzeeuws@live.nl
    

     
      Uitgever van het magazine ‘Zij en Zeeuws’ en organisator van diverse events. Uniek vanwege het Zeeuwse karakter, eigentijds omdat het gericht is op de christelijke Zeeuwse vrouw van nu.    
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      © Zij & Zeeuws • Privacy statement  • Ontwerp: Studio Zint • Realisatie: DORST communicatie
    

  








  Door verder gebruik te maken van onze website stemt u in met onze cookie policy. 
Wilt u meer weten over onze cookie policy? Klik dan hier

  


















